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Ten geleide

Vragen, zoeken, aankloppen.

Vraag - en gij zult ontvangen.

Zoekt - en gij zult vinden.

Klopt - en de poort wordt voor u open gedaan. (Matthels
7:7).

De beste manier om oud te worden en toch jong te blijven is:
vragen, zoeken en aankloppen. Veel mensen houden, wanneer
ze oud worden, op met vragen stellen. Wanneer je dat doet,
wanneer je de illusie hebt dat je alles al weet, wordt de wereld
om je heen kleurloos en kun je je tenslotte over niets meer
verwonderen.

Als het zover komt wordt het tijd om de geleerde
onwetendheid te beoefenen, die men vroeger noemde: ‘docta
ignorantia.’

Hoewel we soms doen alsof we alles weten is er in
werkelijkheid niets in de wereld om ons heen, wat we geheel
en al doorgronden. Met deze bescheidenheid leer je steeds
opnieuw vragen te stellen, wetend-onwetend. Wanneer je
niets meer zoekt in het leven omdat je denkt dat je alles al
gevonden hebt, kom je letterlijk en figuurlijk niet meer van je
plaats. En wanneer je nergens meer aanklopt blijven tenslotte
alle deuren voor je gesloten. Zo’n mens, die niet meer vraagt
en zoekt en aanklopt, komt aan het eind van zijn Latijn. Het
leven heeft hem niets meer te bieden.

Wanneer je uit deze vicieuze cirkel wilt stappen, moet je vroeg
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of laat opnieuw een vraag stellen aan het leven. Die moet je
niet één keer stellen en dan verwachten dat er onmiddellijk
een antwoord komt. Je moet er mee inslapen en er mee
wakker worden.

Echte vragen zijn een vademecum - dat betekent letterlijk:
‘Ga met mij.” Je staat er mee op, je zoekt naar een spoor, je
klopt met je vraag aan alle poorten, je gaat er mee inslapen -
totdat vroeg of laat het leven zelf antwoord geeft.

Zo werkt het niet alleen in het dagelijks leven op aarde. Ook de
geestelijke wereld blijft een gesloten boek, zolang we alleen
maar afwachten tot ons iets in de schoot geworpen wordt. Er
wordt ons helemaal niets in de schoot geworpen - tenzij we
vragen, zoeken en aankloppen.

Want de God die in het verborgene werkt, spreekt ons in ieder
raadsel van het leven toe:

‘Zoek mij met je gehele hart, en ik zal mij laten vinden’.
(Jeremia 29: 13).

Bastiaan Baan

Rondom de diensten

De Mensenwijdingsdienst

Deze dienst vindt in principe twee keer in de maand plaats, te
weten op een zondag en op een zaterdag om 10.30 uur. In
verband met de christelijke feesten wordt er soms van dit
ritme afgeweken.

De diensten in de Johannestijd
Zondag 2 juli (met inleiding Bastiaan), zaterdag 15 juli (met
inleiding over expositie).



De diensten in de Trinitarische tijd

Zaterdag 12 augustus, zondag 27 augustus (met inleiding
Bastiaan), zaterdag 9 september en zondag 24 september (met
inleiding Bastiaan).

De diensten in de Michaélstijd
Zaterdag 7 oktober en zondag 22 oktober (met inleiding
Bastiaan).

De diensten in de Trinitarische tijd
Zondag 5 november.

De feesttijden

Johannestijd: zaterdag 24 juni t/m zaterdag 22 juli
Trinitarische tijd: zondag 23 juli t/m donderdag 28
september

Michaélstijd: vrijdag 29 september t/m zaterdag 28
oktober

Trinitarische tijd: zondag 29 oktober t/m zaterdag 2
december
Adventstijd: zondag 3 t/m zondag 24 december

Het evangelie in de dienst

Op de zaterdagen waarop een mensenwijdingsdienst in Leiden
plaats vindt, wordt het evangelie van de komende zondag
gelezen.

6 Augustus Lukas 15:11-32 De verloren zoon

13 Augustus  Lukas 9: 1-17 De spijziging van de
vijfduizend

20 Augustus  Lukas 18: 35-43 Genezing van de blinde

27 Augustus  Markus 7: 31-37 Genezing van de
doofstomme



3 September
10 September

17 September
24 September

29 September
1 Oktober

8 Oktober

15 Oktober
22 Oktober
29 Oktober

5 November

12 November
19 November

26 November

Lukas 10: 1-20
Lukas 17: 11-19

Matthels 6: 19-34
Lukas 7: 11-17

Matthels 22: 1-14
Matthels 22: 1-14
Efeziérs 6: 10-19
Apocalypse 12: 1-18
Apocalypse 19: 11-16
Apocalypse 1: 1-20
Apocalypse 3: 1-6

Apocalypse 3: 14-22
Apocalypse 21: 1-27

Apocalypse 22:1-21

Gemeenteliederen
Wij staan voor U, o Heer / Heer, in uw

Johannestijd:

Trinitarische tijd:

Michaélstijd:

Trinitarische tijd:

Adventstijd:

woorden

van de vrede

Uitzending van de
zeventig

Genezing van de tien
melaatsen

De bergrede
Opwekking van de
jongeling te Nain

De koninklijke bruiloft
De koninklijke bruiloft
De wapenrusting Gods
De strijd van Michaél
De witte ruiter

De Mensenzoon

De brief aan de
gemeente te Sardes
De brief aan de
gemeente te Laodicea
Het Nieuwe
Jeruzalem

De Wederkomst

Zie ons aan in uw offer verenigd / De God

Laten wij afleggen de werken der duisternis /

Dood noch leven

Waardig is het Lam / Dood noch leven

O neig uw oor tot mij / De God van de vrede



Sacramenten

De mensenwijdingsdienst voor Truus zal worden gehouden op
zaterdag 8 juli om 10.30 uur in het kerkgebouw van de
Christengemeenschap in Leiden, Vestestraat 49.

Aansluitend is er gelegenheid om herinneringen aan Truus met
elkaar te delen.

Andere bijeenkomsten in de kerk

Gemeenteviering

Zondagochtend om 10.00 uur (in principe één keer in de
maand).

De viering wordt gehouden op een zondag waarop er geen
mensenwijdingsdienst plaats vindt. Zij is voor jong en oud en
duurt een half uur. Het is een viering voor en door
gemeenteleden, ter bevordering van de onderlinge band en
bedoeld om de geloofsbeleving gaande te houden en zo
mogelijk te versterken. Rondom het credo, het evangelie en
het Onze Vader voegt eenieder

toe wat hij of zij heeft meegebracht: een verhaal, een
muziekstuk op de piano of de gitaar, een lied en/of een tekst
ter overweging.

Data: 3 september, 1 oktober en 29 oktober.

Inleidingen na de dienst

In de komende maanden worden vier met elkaar
samenhangende inleidingen gehouden door Bastiaan Baan, na
de dienst onder het motto:

“ZONDER OFFERS GEEN VOORTGANG”
* zondag 27 augustus - Het voorchristelijke offer

* zondag 24 september - Het Christus - offer
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* zondag 22 oktober - Wat offeren wij aan het altaar?
* zondag 3 december - Offeren in het dagelijks leven: hoe
doe je dat?

Mededelingen

Uit het gemeenteleven

Op zaterdag 18 maart j.l. trad Josef (Pepo) Altmann als lid toe
tot onze gemeente.

Hartelijk welkom Pepo!

Op zaterdag 10 juni 2023 overleed Geertruida (Truus) Zwart-de
Wolf. Zij ontving de stervenswijding op zondag 5 maart 2023.
Het eerste deel van de uitvaartdienst was op dinsdag 13 juni.
Het tweede deel vond plaats op de begraafplaats van het
Groene Kerkje in Oegstgeest op vrijdag 16 juni. De
mensenwijdingsdienst voor Truus zal worden gehouden op
zaterdag 8 juli.

In memoriam Truus Zwart.
Truus werd vanuit haar ouderlijk gezin opgevoed in de
Protestantse Kerk. Al vanaf jong meisje was ze het niet eens
met bepaalde
gezichtspunten uit het geloof die haar ouders haar bijbrachten.
Heel stellig gaf ze aan dat het niet klopte wat haar ouders
zeiden, al kon ze dat zelf niet nader beargumenteren. Het zou
echter nog jaren duren, tot verder in haar volwassenheid, voor
ze in contact kwam met de antroposofie en de
Christengemeenschap. Dit was ook onbekend voor haar
omgeving, maar Truus nam de ruimte om zich hiermee te gaan
verhouden. Gaandeweg vond ze haar overtuiging en thuis in
het esoterische Christendom en werd lid bij de
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Christengemeenschap in Leiden.

Ze zette zich in bij het realiseren van de kerk in de Vestestraat,
onder andere door het uitzoeken van tegels voor de kerkvloer.
Als enige verzorgde ze jarenlang in iedere dienst de muziek.
Truus kon de Geestelijke Wereld ervaren en ontleende daar
kracht aan. Zeker wanneer ze tegenslag ervoer in het leven.
Haar wens om anderen nader te betrekken bij verdieping in
het esoterische Christendom mondde rond haar negentigste
levensjaar nog uit in het starten van een leesgroep bij haar
thuis met mensen uit de kerk. Ze genoot er van dat deze groep
zo enthousiast was dat zij uit eigen beweging jarenlang met
regelmaat bijeen wilde blijven komen en zelfs zelfstandig
verder ging toen Truus eind vorig jaar vanwege haar
gezondheid moest afhaken.

Op latere leeftijd leefde ze de hele dag door in contact met de
Geestelijke Wereld om haar heen.

In de laatste maanden van haar leven richtte ze zich hier extra
krachtig op. Ze wilde graag worden voorgelezen uit het Nieuwe
Testament of ‘In beweging’. Tot in de laatste dagen van haar
leven wilde ze op de hoogte blijven van wat er in de kerk in
Leiden speelde. Diensten, bijeenkomsten, een
ledenvergadering, interesse voor hoe het met haar ging...., ze
heeft het allemaal bewust in zich opgenomen en er, zo
mogelijk voor haar op dat moment, op gereageerd.

Truus wilde graag leven maar was niet bang voor de dood.
Uiteindelijk is ze, op een voor de omgeving onverwacht
moment, in alle rust de drempel over gegaan.

Jerphien Slijkoord.

In de koffiekamer en hal hangt nu werk (vilt) van Heidi
Ochsner. Zij komt over deze expositie vertellen op zaterdag 15
juliom 12.00 uur.



Ten afscheid
Beste mensen,

Het is al weer enkele maanden geleden dat wij mijn afscheid
hebben gevierd. Ik hoop dat de meesten van jullie mijn
dankwoord via de mail of op het prikboord hebben kunnen
lezen. Ik denk nog vaak met grote dankbaarheid aan dit
prachtige feest. Jullie goede, hartverwarmende
afscheidswoorden en mooie kaarten zal ik bewaren. Zij zijn
blijvende herinneringen aan mijn tijd als geestelijke in de
gemeente Leiden.

Wij hebben - althans zo voelt het voor mij - een goede tijd met
elkaar gehad. Zeker, problemen waren er ook! Maar juist op
zulke momenten heb ik jullie steun ervaren.

Dat geldt in het bijzonder voor de tijd na mijn fietsongeluk,
toen mijn mobiliteit sterk achteruitging en ik met name in
urgente situaties op jullie hulp aangewezen was, zoals
bijvoorbeeld voor een rit op en neer naar Haarlem voor een
stervenswijding. In alle situaties waar ik een beroep op jullie
deed, heb ik deze bereidwillige hulp mogen ervaren. Daarvoor
ben ik jullie zeer dankbaar.

Dit voorjaar is de gemeente een nieuwe fase ingegaan die
extra inzet, draagkracht en flexibiliteit vraagt. Staande aan de
zijlijn, meen ik waar te nemen dat het goed gaat met de
gemeente. Bij de diensten zijn vaak nieuwe mensen aanwezig.
De stemming na afloop van de dienst beleef ik als levendig en
inhoudelijk betrokken. Ik ben mijn collega Bastiaan Baan zeer
dankbaar voor alles wat hij voor de gemeente inzet ondanks
de lange reistijd die voor hem met elk bezoek aan Leiden
verbonden is.
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Mijn verhuizing naar Zeist is gepland voor woensdag 9
augustus.

" Vertrekken is een klein beetje sterven", (Partir c’est mourir
un peu) luidt een Franse gezegde. Zo voelt het voor mij
inderdaad. We hebben veel samen beleefd wat ik als dierbare
herinneringen in mijn hart draag.

Mijn goede gedachten en wensen begeleiden jullie.

Ik groet jullie in hartelijke verbondenheid,
Katarina Knijpenga

Uit het bestuur

Het bestuur is dankbaar dat de priester Bastiaan Baan bereid is
gevonden om elke 14 dagen een mensenwijdingsdienst in
Leiden te verzorgen (tot in de loop van 2024). Daarnaast houdt
hij regelmatig een inleiding na de dienst en kan er, wanneer
dat nodig is, contact met hem worden opgenomen.

Ook is het bestuur erkentelijk voor de verschillende
activiteiten die Katarina ontplooit na haar emeritaat in onze
gemeente.

Wij, als Christengemeenschap, merken dat het steeds
moeilijker wordt om alle eindjes aan elkaar te knopen.
Om toch aan onze verplichtingen te kunnen voldoen, bijv. aan
onze jaarlijkse toezegging aan de landelijke toelagenkas,
waaruit alle geestelijken betaald worden, moeten wij een
beroep op u doen.
Wij kunnen uit de kosten komen als iedereen structureel 15
euro per maand extra wil betalen.
Wij hopen dat u dit verzoek in overweging wilt nemen en bij
wilt dragen aan het instandhouden van de
Christengemeenschap.
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Ingekomen stuk

Kort verslag van de vergadering van de Landelijke Raad op 25
februari 2023 in Zeist.

In het ochtendprogramma worden vele gezichtspunten
gedeeld over lid zijn of belangstellende blijven. Het
onderscheid lijkt hem meer te zitten in de beleving van
onlosmakelijk deel zijn van en minder in verantwoordelijkheid
kunnen dragen voor De Christengemeenschap.

Met de opgebouwde reserves kunnen we de komende jaren
voorzien in de huisvesting en het levensonderhoud van de
uitgebreide kring van priesters. Het vinden van een nieuwe
landelijk bestuurder Financién is eens te meer van belang. Het
landelijk secretariaat kent na de reorganisatie nog één
betaalde kracht en de vrijwillige inzet van het landelijk bestuur,
de landelijk secretaris.

De noodzaak om de krachten verder te bundelen is af te leiden
uit het negatieve verloop van ons ledenaantal. Doelstelling en
organisatie van De Christengemeenschap vragen om
hernieuwde aandacht die gekenmerkt wordt door enerzijds
niet teveel vragen van te weinig mensen en anderzijds een
grotere zelfredzaamheid en initiatiefkracht in onze gemeenten.
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Algemene informatie

Geestelijke: Bastiaan Baan

Prins Bernhardlaan 52

3972 AZ Driebergen

Tel. 06-25263705

E-mail: a.b.baan@gmail.com
Afwezig:  25t/m 27 september (Synode)

14 t/m 26 augustus  (Vakantie)

23 t/m 27 oktober (Buitenland)
Voor afspraken kunt u telefonisch contact opnemen met
Bastiaan Baan, op maandag en dinsdag alleen in noodgevallen.
Bij afwezigheid kunt u in dringende gevallen bellen met Tromp
de Vries: 06-15869477.

Postadres: Vestestraat 49, 2312 SW Leiden

Penningmeester: Vacant (waargenomen door Lieuwe

Zigterman en Lia Vroonland).

Bank:  Triodosbank IBAN-nr. NL84 TRIO 0320406113
t.n.v. De Christengemeenschap Leiden.

Uitgave: Dit gemeentebericht verschijnt 4x per jaar.

Kosten: € 27,50 per jaar, waarbij inbegrepen de
toezending van het landelijke tijdschrift ‘In
beweging’, 4 x per jaar.

Redactie: Tromp de Vries, email: trompdevries@casema.nl;

Website: Informatie over de gemeente in Leiden en over
de Christengemeenschap, nationaal en internationaal,
vindt u op de website: www.christengemeenschap.nl.

Regelmatige bijdragen en schenkingen van leden en
belangstellenden, in vrijheid gegeven, vormen de enige
financiéle basis voor het bestaan van de gemeente.


http://www.christengemeenschap.nl/




