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Ten geleide

Goud- Wierook -Mirre

Bij de aanbidding van het ‘Salomonische’ Jezuskind brachten
de drie priesterkoningen uit het oosten elk een geschenk mee:
goud, wierook en mirre. Naast het goud waren wierook en
mirre ook kostbare substanties in die tijd en ze hebben alle
drie iets gemeenschappelijks: ze staan in rechtstreekse
verbinding met de zon.

Goud is het zonne-metaal dat diep in het gesteente van de
aarde in goudaders voorkomt. De wierook- en mirreboom
groeien in de woestijnachtige gebieden van Afrika en het
Midden-Oosten. Ze brengen twee goud- en amberkleurige
gomharssubstanties voort die door blootstelling aan intensieve
zonnekracht onder de bast van de boom ontstaan. Als de bast
van een van deze boomstruiken wordt beschadigd, dan treedt
de hars als ‘bloed’ naar buiten die de ‘wond’ beschermt tegen
invloeden van buitenaf. Geurende wierook schenkt vleugels
aan de geest en wordt door vele culturen bij meditatie of
gebed gebruikt. Met bittere mirre werd o.a. gezalfd: zijn
spiritueel-reinigende werking is harmoniserend, leidt ons in de
diepten van onze ziel en brengt rust en vrede. Het kostbare
metaal goud brengen we doorgaans in verbinding met het
hart, met het gouden midden. Als medicijn schept het
evenwichtigheid. In het antroposofische geneesmiddel
‘Olibanum comp.” komen deze drie substanties ook in
gepotentieerde vorm voor.

De geestelijke werkingen van deze drie bijzondere aardse
substanties openbaren iets van het wezen van Christus-Jezus,
maar dan in getranssubstantieerde vorm.
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Vanuit het gelaat van de Christus-Jezus straalt het goud van de
geest, de adem van Zijn woordstroom werkt als een
ononderbroken gebed dat als ‘goede geur’ tot de Vader
opstijgt, door de kracht van Zijn vredelievende hart werkt de
helende Geest als genezende mirre.

De Christus-zon wiens wezen licht uitstraalt, warme liefde
uitstroomt en levenskrachten wekt, begeleidt ons om de
duisternis op aarde te kunnen leren doordringen. In verbinding
met Zijn wezen sterkt Hij ons ik om de verzoeking van onze
tegenstanders te weerstaan. Deze openbaren zich als schoon
en bedrieglijk schijnlicht enerzijds en als onwaardig
verslavende zinnenzucht anderzijds. Als mens kan je met
vallen en opstaan proberen om in Zijn waarheid en liefde te
blijven staan. Dat betekent dan zodoende: staan voor de
Mensenzoon.

Het is een groot ideaal om met het genadelicht van de
Christusgeest ons dagelijks leven met bewustzijn te
doordringen, om warme wereldinteresse en algemene
mensenliefde te ontwikkelen vanuit een open hart. Zodoende
werken we helend op onze omgeving. Met Zijn licht, leven en
liefde kan de duisternis op aarde doorlicht, doorwarmd en
doordrongen worden, kan koninklijk-priesterlijk worden
geadeld.

In de kerstdienst voor de kinderen wordt deze bijzondere
opdracht op eenvoudige maar diepe manier uitgesproken:
Bewaar de geest van de heilige kersttijd in je hart en draag het
in het leven van het hele jaar. In deze kerst-opdracht komt het
er dus op aan om de innerlijke kracht van de Christuszon in je
hart te bewaren, uit te dragen en er het hele komende jaar
mee te verwarmen en te verlichten.

Paul-Philippe Stevens



Rondom de diensten

De Mensenwijdingsdienst

Deze dienst vindt in principe twee keer in de maand plaats, te
weten op een zondag en/of op een zaterdag om 10.30 uur. In
verband met de beschikbaarheid van een geestelijke wordt er
soms van dit ritme afgeweken.

De diensten in de Epifanietijd
Zondag 14 januari en zaterdag 27 januari.

De dienst in de Trinitarische tijd
Zondag 11 februari en zaterdag 17 februari.

De dienst in de Lijdenstijd
Zondag 10 maart en zaterdag 23 maart.

De feesttijden

Kersttijd: maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari
Drie koningentijd: zaterdag 6 januari t/m zaterdag 3 februari
Trinitarische tijd: zondag 4 februari t/m zaterdag 2 maart
Lijdenstijd: zondag 3 maart t/m zaterdag 30 maart

Het evangelie in de dienst

Op de zaterdagen waarop een Mensenwijdingsdienst in Leiden
plaatsvindt, wordt het evangelie van de komende zondag
gelezen.

Kersttijd

25 dec.

Middernacht: Mattheus 1 De geboorte van Jezus
Ochtend: Lukas 2:1-20 De aanbidding van de

herders



Overdag:
26 dec.

01 jan.
02 jan.t/m
5 januari

Epifanie

06 jan. (zat.)
07 jan.

14 jan.

21 jan.
28 jan.

Johannes 21, 15-25
Johannes 21, 15-25

Johannes 01, 01-18
Lukas 02: 21-40

Mattheus 02, 01-12
Mattheus 02, 01-12

Lukas 02, 41-52

Johannes 02, 01-11
Mattheus 08,1-13

Trinitarische tijd

04 febr.
11 febr.
18 febr.

25 febr.

Lijdenstijd
03 mrt.

10 mrt.

17 mrt.

Lukas 8, 04-15
Lukas 18, 18-34
Mattheus 04, 01-11

Mattheus 17, 01-13

Lukas 11, 14-36

Johannes 06,
01-15/26-41
Johannes 08,
01-11/12-20

Jezus in gesprek met
Petrus

Jezus in gesprek met
Petrus

De proloog

Jezus’ besnijdenis en
opdracht in de tempel

De komst van de
priesterwijzen

De twaalfjarige Jezus in de
tempel

De bruiloft te Kana

De genezing van de knecht
van de hoofdman

De gelijkenis van de zaaier
De rijke tempeloverste

De verzoeking van Jezus in
de woestijn

De verheerlijking op de
berg

De uitdrijving van
demonen

De spijziging van de
vijfduizend

De overspelige vrouw



Goede Week

24 mrt. Mattheus 21, 01-11 Jezus’ intocht in Jeruzalem
25 mrt. Markus 11, 12-25  Reiniging van de tempel/
vervloeking van de
vijgenboom
26 mrt. Lukas 20, 01-18 De vraag naar de
geestelijke macht
27 mrt. Markus 14, 01-11  De zalving in Bethanié
28 mrt. Lukas 23, 13-32 Jezus voor Pilatus
26 mrt. Johannes 19, 01-15 De doornenkroning
30 mrt. Johannes 19, 16-42 De kruisiging en
graflegging
Gemeenteliederen
Kersttijd: God, wij loven U/ God is liefde
Epifanie: O Heer, wil mij wijzen uw wegen/God is
liefde
Trinitarische tijd: Zie ons aan in uw offer verenigd/Heer, in
uw woorden
Lijdenstijd: Wees ons nabij, o Heer/ Dood noch leven

Drie Koningen op een sarcofaag in Rome
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Andere bijeenkomsten in de kerk

Gemeenteviering

Zondagochtend om 10.00 uur (in principe één keer in de
maand).

De viering wordt gehouden op een zondag waarop er geen
mensenwijdingsdienst plaatsvindt. Zij is voor jong en oud en
duurt een half uur. Het is een viering voor en door
gemeenteleden, ter bevordering van de onderlinge band en
bedoeld om de geloofsbeleving gaande te houden en zo
mogelijk te versterken. Rondom het Credo, het Evangelie en
het ‘Onze Vader’ voegt eenieder toe wat hij of zij heeft
meegebracht: een verhaal, een muziekstuk op de piano of de
gitaar, een lied en/of een tekst ter overweging.

Data: 7 januari, 4 februari en 3 maart.

Tevens zal, in het geval dat een geplande mensenwijdings-
dienst uitvalt, een gemeenteviering worden gehouden. Deze
gemeenteviering zal, zo mogelijk, van tevoren worden
aangekondigd per mail of per telefoon. Ook zal het op de
website van de Christengemeenschap Leiden worden vermeld.
In dit geval vangt de gemeenteviering aan om 10.30 uur (op
dezelfde aanvangstijd als de mensenwijdingsdienst).

Mededelingen
Het bestuur wenst alle leden en belangstellenden goede
feestdagen toe en een gezegend nieuwjaar!

Het bestuur is de bewindsdrager en de geestelijken zeer
erkentelijk voor hun inzet in onze gemeente.

In de koffieruimte is de expositie met het viltwerk van Heidi
Ochsner beéindigd. Dank aan Lida Vegt die dit mogelijk heeft
gemaakt. Er is alweer een nieuwe expositie te zien, dit keer
van Rien Zwijnenburg.
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Dank aan Lia Vroonland, die dit samen met Rien heeft
verzorgd. Het is misschien ook goed om te weten dat de
schilderijen van Rien “te koop” zijn. Hoe werkt dat? Mensen
die geinteresseerd zijn mogen zelf een bedrag bedenken en dit
dan overmaken naar een goed doel. Dank aan Rien voor dit
mooie gebaar. Graag in overleg met Lia Vroonland.

Code Egberti: drie magiérs

Oproep:
Er zijn nog een paar mensen nodig om het Paasspel te kunnen

uitvoeren. In januari wordt er begonnen met het wekelijks
oefenen onder leiding van Max van de Made. Muziek wordt
verzorgd door Milange Zee. Opgave bij Jolande Bresser of Ina
de Vries.



Algemene informatie

Geestelijke: Paul-Philippe Stevens
E-mail: stevenspaulphilippe@protonmail.com

Voor afspraken kunt u per mail contact opnemen met Paul-
Philippe. In dringende gevallen kunt u bellen met Carien van
Westing, tel. 06-52342851, waarna er contact wordt geregeld
met Paul-Philippe Stevens.

Postadres: Vestestraat 49, 2312 SW Leiden.

Penningmeester: Lia Vroonland (bestuur) en Pepo
Altmann (PMO en financiéle verantwoording).

Bank:  Triodosbank IBAN-nr. NL84 TRIO 0320406113
t.n.v. De Christengemeenschap Leiden.

Uitgave: Dit gemeentebericht verschijnt 4x per jaar.

Kosten: € 27,50 per jaar, waarbij inbegrepen de
toezending van het landelijke tijdschrift ‘In
beweging’, 4 x per jaar.

Redactie: Tromp de Vries, email: trompdevries@casema.nl
Website: Informatie over de gemeente in Leiden en over

de Christengemeenschap, nationaal en internationaal,
vindt u op de website: www.christengemeenschap.nl.

Regelmatige bijdragen en schenkingen van leden en
belangstellenden, in vrijheid gegeven, vormen de enige
financiéle basis voor het bestaan van de gemeente.


http://www.christengemeenschap.nl/

