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Ten geleide

OPZIENBAREND

De gewaarwording van een zonsopgang met toenemend licht
of van de maan aan een heldere sterrenhemel ’s nachts nemen
we niet altijd even intensief waar. En toch kunnen ons deze
natuurverschijnselen in hun grootsheid overweldigen.
Intensieve waarnemingen wekken krachten van bewondering
op, iets groots en verheven wordt ervaren. Maar er zijn soms
ook ogenblikken in ons leven mogelijk waarbij een gebeurtenis
een innerlijke opschudding teweeg kan brengen, waardoor
letterlijk en figuurlijk iets ‘opzienbarends’ kan gebeuren. De
innerlijke opschudding of ‘shock’ creéert een ruimte waardoor
er iets onverwachts in onze waarneming kan binnenkomen.
Een intensieve waarneming kan groeien zodat iets nieuws en
anders in ons bewustzijn ‘geboren’ kan worden; iets dat OP-
ZIEN-BAREND is.

In het evangelie op Paasmorgen bij opgaande zon is er sprake
van Zijn verrijzenis (Mk.16). De vrouwen die onderaan de
grafheuvel zitten en treuren, zien op, ze worden gewaar dat er
iets veranderd is. Stapsgewijs verandert hun bewustzijn. Het
gebeurt door de hun nog niet helemaal bewust geworden
verandering in de aardesfeer, door de opstanding van de Heer.
Daardoor verheffen ze eerst intuitief hun blik, zodat bij hun
zinnelijk in het oog springt dat de steen van het rotsgraf
weggerold is. En dat is al schokkend genoeg! Daarna wordt
hun gewaarwording nog meer verruimd in het graf zelf: door
de jongeling die zij bovenzinnelijk waarnemen in een stralend
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wit lang gewaad en die hun zegt dat ze geen vrees moeten
hebben, want dat de Heer is opgestaan! Maar dat is nu juist
zo OP-ZIEN-BAREND en schokkend, daardoor geraken ze in
extase, buiten zichzelf.

Fra Angelico? beeldt in zijn fresco o.a. de treurende vrouwen
aan het graf uit. Eén van de vrouwen (midden) kijkt in het lege
graf (het graf is leeg...). Een tweede (rechts v.h. midden) heeft
de blik naar binnen gericht en houdt haar hand bij haar hart
(....het hart is vol!) . Twee anderen (uiterst rechts) zien een
‘engelgestalte’. De indruk ontstaat dat zich bij deze vrouwen
het proces van een veranderende waarneming in stappen
voltrekt. Deze engelgestalte in wit gewaad wijst de vrouwen
op een dubbele realiteit: op het aardse lege graf en op de
hemelse herrezen Christus die boven het graf zweeft. Om de
werkelijkheid van dood en opstanding te leren zien dienen zij
uiteindelijk hun blik omhoog te richten zonder de aardse
realiteit geheel uit het oog te verliezen. De engel is daarbij de
bemiddelaar voor deze opzienbarende realiteit van de
opstanding. Zegevierend staat de Christus in een mandala van
opstandingslicht. In zijn rechterhand de palmtak van de vrede,
in zijn linker het vaandel van overwinning. ‘In vrede ben ik met
de wereld, want ik heb de wereld overwonnen.

Door het mee voltrekken van de mensenwijdingsdienst
kunnen wij gedurende het hele jaar ervaren wat opstanding
voor de wereld en de mensheid betekent, ongeacht welke
feesttijd dan ook. Het rechthoekige graf met de deksteen
wordt tot tafel waaraan geofferd wordt, tot altaar.
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Altaar betekent opgeheven aarde! Aan het altaar worden de
substanties van brood en wijn met de offersubstantie van onze
ziel verbonden en vanuit ons hart geofferd. Wij zoeken Hem
die ons tegelijkertijd zoekt in de overgave van onze ziel. Het
feit dat onze blik in de mensenwijdingsdienst op de beeltenis
omhoog wordt gericht, laat ons tegelijkertijd twee realiteiten
waarnemen: ZIJN kruisdood en opstanding. Zo wordt onze blik
langzaam aan, door het herhaaldelijk ritmische mee
voltrekken van de mensenwijdingsdienst - van het offer naar
de verwandeling - geschoold. De zintuigelijke waarneming kan
langzaam aan geleid worden naar de bovenzinnelijke
werkelijkheid van Zijn opstanding. Het is een innerlijk in
beweging komen d.m.v. onze aandacht en overgave in het
gebed, waardoor dit mogelijk wordt. Ons ik wordt daardoor
gaandeweg apocalyptisch. En dat is het OPZIENBARENDE van
zijn VERRIJZENIS waarvoor wij onze blik op HEM richten en
hem willen volgen. Wij kunnen daardoor in ons dagelijks leven
steeds meer bewust worden en ernaar leren handelen dat
‘Christus de werkelijkheid is waarin wij leven’2,

Paul-Philippe Stevens

2 Titel naar het boek van Zeylmans van Emmichoven



Rondom de diensten

De Mensenwijdingsdienst

Deze dienst vindt in principe twee keer in de maand plaats, te
weten op een zondag en/of op een zaterdag om 10.30 uur. In
verband met de beschikbaarheid van een geestelijke wordt er
soms van dit ritme afgeweken.

De dienst in de Lijdenstijd
Zaterdag 23 maart (na de dienst is er ledenvergadering).

De diensten in de Paastijd
Zondag 14 april en Zaterdag 27 april.

De dienst in de Hemelvaartstijd
Zondag 12 mei.

De dienst in de Trinitarische tijd Il
Zaterdag 25 mei

De feesttijden

Lijdenstijd: zondag 3 maart t/m zaterdag 30 maart
Paastijd: zondag 31 maart t/m woensdag 8 mei
Hemelvaartstijd: donderdag 9 mei t/m zaterdag 18 mei
Pinkstertijd: zondag 19 mei t/m dinsdag 21 mei

Trinitarische tijd: woensdag 22 mei t/m zondag 23 juni

Het evangelie in de dienst

Op de zaterdagen waarop een Mensenwijdingsdienst in Leiden
plaatsvindt, wordt het evangelie van de komende zondag
gelezen.



Goede week

24 mrt. Mattheus 21, 01-11 Jezus’ intocht in Jeruzalem

25 mrt. Markus 11, 12-25

26 mrt. Lukas 20, 01-18

27 mrt. Markus 14, 01-11
28 mrt. Lukas 23, 13-32

26 mrt. Johannes 19, 01-15
30 mrt. Johannes 19, 16-42
Pasen

31 mrt. Marc. 16

7 april Joh. 20,19-29

14 april Joh.10,1-21

21 april Joh. 15,1-27

28 april Joh. 16,1-33

5 mei Joh. 14,1-31
Hemelvaart

9 mei Joh. 16,24-33

12 mei idem

Pinksteren

19-21 mei Joh. 14, 23-31

Trinitarische tijd I
22 mei Joh. 3,1-21

Reiniging van de tempel/
vervloeking van de
vijgenboom

De vraag naar de
geestelijke macht

De zalving in Bethanié
Jezus voor Pilatus

De doornenkroning

De kruisiging en
graflegging

Opstanding

Thomas

De goede herder

Ik ben de ware wijnstok
Ik ga tot de Vader

Ik ben de weg

Bid tot de Vader in Mijn
naam

Wie Mij waarachtig
liefheeft

Gesprek met Nicodemus



Gemeenteliederen

Lijdenstijd: O Heer, Gij zijt bereid/Dood noch leven

Paastijd: Hij die voor ons de dood overwon/
Verrezen is de Heer

Hemelvaart: Verrezen is de Heer/Tot de hoogten is
Jezus Christus verrezen

Pinksteren: Wij hebben niet ontvangen de geest
van de wereld/Amen (Thiele)

Trinitarische tijd Il: God is liefde/Heer in uw woorden

Andere bijeenkomsten in de kerk

Gemeenteviering

Zondagochtend om 10.00 uur (in principe één keer in de
maand). De gemeenteviering met kinderen wordt

gehouden op de eerste zondag van de maanden april, mei en
juni. De viering wordt gehouden op een zondag waarop er
geen mensenwijdingsdienst plaatsvindt. Zij is voor jong en oud
en duurt een half uur. Het is een viering voor en door
gemeenteleden, ter bevordering van de onderlinge band en
bedoeld om de geloofsbeleving gaande te houden en zo
mogelijk te versterken. Rondom het Credo, het Evangelie en
het ‘Onze Vader’ voegt eenieder toe wat hij of zij heeft
meegebracht: een verhaal, een muziekstuk op de piano of de
gitaar, een lied en/of een tekst ter overweging.

Data: 7 april, 5 mei en 2 juni.



N.B.

Als er een geplande mensenwijdingsdienst uitvalt, zal er een
gemeenteviering worden gehouden. Deze gemeenteviering
zal, zo mogelijk, van tevoren worden aangekondigd per mail of
per telefoon. Ook zal het op de website van de
Christengemeenschap Leiden worden vermeld.

In dit geval vangt de gemeenteviering aan om 10.30 uur (op
dezelfde aanvangstijd als de mensenwijdingsdienst).

Mededelingen

Op donderdag 28 maart, aanvang 20.00 uur wordt het
Paasspel “Josef van Arimathea” opgevoerd in de
Christophoruskerk in de Vestestraat. Allen van harte welkom!



Algemene informatie

Geestelijke: Paul-Philippe Stevens
E-mail: stevenspaulphilippe@protonmail.com

Voor afspraken kunt u per mail contact opnemen met Paul-
Philippe. In dringende gevallen kunt u bellen met Carien van
Westing, tel. 06-52342851, waarna er contact wordt geregeld
met Paul-Philippe Stevens.

Postadres: Vestestraat 49, 2312 SW Leiden.

Penningmeester: Tromp de Vries, Lia Vroonland (kas) en
Josef Altmann (PMO en financiéle verantwoording).

Bank:  Triodosbank IBAN-nr. NL84 TRIO 0320406113
t.n.v. De Christengemeenschap Leiden.

Uitgave: Dit gemeentebericht verschijnt ca. 4x per jaar.

Kosten: € 27,50 per jaar, waarbij inbegrepen de
toezending van het landelijke tijdschrift ‘In
beweging’, 4 x per jaar.

Redactie: Tromp de Vries, email: trompdevries@casema.nl
Website: Informatie over de gemeente in Leiden en over

de Christengemeenschap, nationaal en internationaal,
vindt u op de website: www.christengemeenschap.nl.

Regelmatige bijdragen en schenkingen van leden en
belangstellenden, in vrijheid gegeven, vormen de enige
financiéle basis voor het bestaan van de gemeente.


http://www.christengemeenschap.nl/

