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Ten geleide

Michaél: Ernst straalt uit zijn aangezicht

Bij het woord ‘ernst’ of ‘ernstig’ denken wij aan iets serieus,
iets waarmee je niet lichtzinnig omgaat. Over het algemeen is
onze samenleving geneigd om de ernst van maatschappelijke
problemen aan te dikken en d.m.v. sensatie op te blazen.
Daarnaast wordt via media ontspanning en entertainment
aangeboden om alles wat ‘luchtiger’ te bekijken.

lets dat bittere ernst is, baart ons vaak teveel zorgen, omdat
we doorgaans niet graag aan doodskrachten worden
herinnerd. Zo kan alles wat wij doen of ondergaan ernstige
gevolgen hebben voor ons lot; ingrijpende dingen zoals een
zware ziekte of wanneer we de ernst van de zaak negeren, of
een zwaar verlies lijden.

Maar werkelijke ernst voor de spirituele roep van de tijdgeest
wordt vaak buiten beschouwing gelaten. Toch is een zekere
religieuze ernst eigen aan de mens: kleine kinderen kennen
het, wanneer ze volledig en met heilige ernst in hun spel
opgaan.

Ernst zegt dus iets over de hoedanigheid waarop iemand
innerlijk instapt in een proces en daardoor wordt geraakt,
aangeraakt door de geest. Je voelt dan aandachtige ernst,
maar ervaart tegelijkertijd de innerlijke vreugde van
toewijding. Daarbij is het de gelaatsuitdrukking die
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weerspiegelt wat in het innerlijk leeft of wat er aan de hand is.
In de cultus zijn we doorgaans ernstig gestemd wanneer
diepere gevoelens van religiositeit ons met innerlijke vreugde
vervullen en ons dankbaar stemmen.

Toen de cultus van de mensenwijdingsdienst aan onze 45
stichters werd gegeven zei Rudolf Steiner in september 1922:
“U moet de cultus zo in u opnemen, zoals deze enkel en alleen
bedoeld is....met volledige ernst.”

In de priesterwijding wordt de te wijden priester als wordende
gekarakteriseerd. Hem of haar wordt gevraagd of de ernst van
het voorafgaande deel van hun wording gevoeld wordt. Pas als
de wijdeling dit met een volmondig “ja” beantwoordt, zegt de
celebrant dat de wijdingsdienst nu zijn voortgang kan vinden.

Ook in het epistel van de feesttijd van Michaél is er sprake van
ernst, ernst die uit ‘zijn” aangezicht straalt. Zijn ernstige blik
waarmee Michaél de mens aanschouwt bevat een kosmische
dimensie.

Vanuit deze zwijgzame vragende blik van Michaél, die de mens
enerzijds in zijn vrijheid laat, gaat anderzijds een kracht uit die
het geweten van de mens wil wekken. Deze ernstige blik
spiegelt namelijk datgene wat in onze tijd aan materialisme,
aan techniek en egoisme als verduisterende krachten door het
handelen van mensen leeft. Want Michaél leeft met de
gevolgen van deze door mensen gecreéerde dingen. De
kosmische ernst is daarbij uitdrukking van zijn wezen. Hij laat
de mensen begaan, maar alles wat de mens uit moreel inzicht
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als werkelijke vrije daad van liefde doet, kan Michaél uit de
harten van mensen oogsten. Vrije daden als het gebed, het
aangrijpen van de geest, vrije morele impulsen en
onbaatzuchtige liefdadigheid, dat is liefde substantie die
Michaél als een vrije kracht uit onze harten haalt, loutert en
daarmee de kosmos verrijkt, doorwarmt en doorlicht.

Zo leidt Michaél ons naar Christus. Niets liever wil hij, dan dat
de mens ware liefde voor de wereld om zich heen ontwikkelt.
Hij wacht erop dat de mens zorgdraagt voor liefde in relatie tot
de buitenwereld, dat de eigenliefde niet wordt gevoed, maar
dat deze liefde onbaatzuchtig is. Dan zal de liefde voor de
ander ook kunnen terug stralen naar het eigen zelf en
daardoor herkent de mens Christus in zijn eigen ziel. Het is
Michaél die in alle ernst, als behoeder van de
mensenwijdingsdienst, de mens met een wenk vrijlatend
uitnodigt om tot hoger inzicht te komen, tot een hoger inzicht
in de vrije daad die Christus op Golgotha voor de hele kosmos
schiep. Hij baant zo de weg naar het hart vrij, zodat Christus
daarin kan wonen. Michaéls ernst baseert zich op het feit dat
het licht van de geest, dat sinds het oerbegin straalt, niet
uitdooft in het licht op aarde, maar dat hemelse krachten op
aarde gegrondvest worden. Dat is een serieus ernstige
opdracht voor de mens.

“Bijna al het ernstige is moeilijk, en alles is ernst!” zegt Rainer
Maria Rilke.

(Fast alles Ernste ist schwer, und alles ist ernst. Uit: Briefe an
einen jungen Dichter 16/7/1902).

4



Maar Schopenhauer kan dit met één van zijn uitspraken
aanvullen: “Hoe meer een mens tot volkomen ernst in staat is,
des te ‘hartelijker’ kan hij lachen.”

(Je mehr ein Mensch des ganzen Ernstes fédhig ist, desto
herzlicher kann er lachen®. Uit: Die Welt als Wille und
Vorstellung)

Paul-Philippe Stevens

Rondom de diensten

De Mensenwijdingsdienst

Deze dienst vindt in principe twee keer in de maand plaats, te
weten op een zondag en/of op een zaterdag om 10.30 uur. In
verband met de beschikbaarheid van een geestelijke wordt er
soms van dit ritme afgeweken.

De diensten in de Michaélstijd
Zondag 6 oktober 2024
Zaterdag 19 oktober 2024

De diensten in de Trinitarische tijd
Zondag 3 november 2024
Zaterdag 16 november 2024
Zondag 1 december 2024

De diensten in de Adventstijd
Zaterdag 14 december 2024
1e Kerstdag 25 december 2024



De feesttijden

Michaélstijd: zondag 29 sept. t/m zondag 20 oktober
Trinitarische tijd IV:  zondag 27 okt t/m zondag 24 november
Adventstijd: zondag 1 dec t/m zondag 22 december
Kerstmis: woensdag 25 dec t/m zondag 5 januari

Het evangelie in de dienst

Op de zaterdagen waarop een Mensenwijdingsdienst in Leiden
plaatsvindt, wordt het evangelie van de komende zondag
gelezen.

Michaélstijd

6 oktober Openb.12 Val van de draak
(doorgaans t/m vers 12
gelezen)

13 oktober Openb.19, 11-16 Witte ruiter

20 oktober Efez. 6, 10-19 Geestelijke wapenrusting

Trinitarische tijd IV

27 oktober Openb. 1 De Mensenzoon

3 november Openb. 3 Brieven aan Sardes,

Filadelfia en Laodicea
10 november Openb. 7,9-17  De grote menigte

17 november Openb. 14 De 144 duizend, oogst van
de wereld

24 november Openb. 21 Het Nieuwe Jeruzalem

Adventstijd

1 december Luc. 21, 25-36 Wederkomst van Christus

8 december Matth.25,1-13 De tien maagden

15 december Filipp.4, 1+4, 4-9 Wederkomst van Christus
22 december Luc. 21, 25-36 Wederkomst van Christus
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Kerstmis

25 dec.(nacht):  Matth. 1, 1-25
25 dec.(ochtend): Luc. 2, 1-20
25 dec. (dag) en

volgende dagen: Joh. 21, 15-25

Gemeenteliederen

Michaélstijd

Zondagsdienst voor de kinderen:

Mensenwijdingsdienst:

Trinitarische tussentijd IV

Zondagsdienst voor de kinderen:

Mensenwijdingsdienst:

Advent:

Zondagsdienst voor de kinderen:

Mensenwijdingsdienst:

Kersttijd:
Zondagsdienst:

Mensenwijdingsdienst:

Geboorte van Jezus
Verkondiging aan herders

De Opgestane en Petrus

Wij komen uit een land
van licht

Weerklonken heeft de
roep

Laten wij afleggen de
werken der duisternis

Wees Gij een leidster
boven mij

God is Liefde

Heer in Uw Woorden

Nu daagt het in het
Oosten (2 strofen)

O neig Uw oor tot mij
Groot en vol wonderen

Nu daagt het in het
Oosten (3 strofen)
Wij die zijn geboren
Geopenbaard zij God



Andere bijeenkomsten in de kerk

Gemeenteviering met kinderen

Zondagochtend om 10.00 uur (in principe één keer in de
maand).

De viering wordt gehouden op een zondag waarop er geen
mensenwijdingsdienst plaatsvindt. Zij is voor jong en oud en
duurt een half uur. Het is een viering voor en door
gemeenteleden, ter bevordering van de onderlinge band en
bedoeld om de geloofsbeleving gaande te houden en zo
mogelijk te versterken. Rondom het Credo, het Evangelie en
het ‘Onze Vader’ voegt eenieder toe wat hij of zij heeft
meegebracht: een verhaal, een muziekstuk op de piano of de
gitaar, een lied en/of een tekst ter overweging.

Data: 13 oktober, 10 november en 8 december.

Gemeenteviering met volwassenen

Tevens zal wanneer een geplande mensenwijdingsdienst
uitvalt, geprobeerd worden om een gemeenteviering voor
volwassenen te houden. Deze gemeenteviering zal, zo
mogelijk, van tevoren worden aangekondigd per mail of per
telefoon. Ook zal het op de website van de
Christengemeenschap Leiden worden vermeld. In dit geval
vangt de gemeenteviering aan om 10.30 uur (op dezelfde
aanvangstijd als de mensenwijdingsdienst).

Gespreksgroep

Er wordt, bij voldoende belangstelling, een gespreksgroep
gestart in oktober 2024.

Het te bespreken onderwerp zal zijn de perikoop die wordt
gelezen in één van de komende mensenwijdingsdiensten.
Graag opgeven bij Tromp de Vries (e-mail:
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trompdevries@casema.nl) met vermelding van voorkeurdag
en dagdeel.

Voorlopig wordt er aan gedacht om de gespreksgroep één keer
per maand te houden.

Mededelingen

Het bestuur is de bewindsdrager en de geestelijken zeer
erkentelijk voor hun inzet in onze gemeente.

De expositie van Rien Zwijnenburg is op 18 september
beéindigd. Er zijn vier schilderijen verkocht waarvan de
opbrengst naar goede doelen is overgemaakt. Wij danken Rien
VOOr zijn mooie expositie. Later dit jaar volgt een expositie met
collages van Marianne Zwijnenburg.

Er zal zo spoedig mogelijk een tweede ledenvergadering
worden georganiseerd om de resterende punten van de
oorspronkelijke agenda te behandelen.

Marjolein te Pas, geestelijke in Driebergen, zal op zaterdag 14
december na de mensenwijdingsdienst vertellen over het
vertaalproces van het Johannesevangelie tijdens haar
ziekteperiode. Bij de vertaling keek zij naar de tradities binnen
het Jodendom in de tijd dat het Evangelie ontstond en naar de
achtergrond van het Oude testament. Welke keuzes maak je
als vertaler? Wat dragen de Hebreeuwse en Griekse teksten
aan? Enkele elementen uit de vertaling zal zij bespreken.

Er zijn onlangs drie nieuwe mensen toegevoegd aan de lijst
met belangstellenden, dit zijn: Albert Roessingh, Aad
Sterrebaan en Bettine de Cock.


mailto:trompdevries@casema.nl

Bericht van Albert Roessingh:

Hartelijk dank voor je bericht dat ik als belangstellende bij de
Christengemeenschap in Leiden ingeschreven ben.

Ik heb mij vanaf mijn 20e ongeveer met de
Christengemeenschap in geestelijke zin verbonden gevoeld.
Over die verbondenheid heb ik met Mathi van der Duijs een
gesprek gehad, zodat hij op de hoogte is van de achtergronden
van deze verbondenheid. Doordat ik het grootste deel van mijn
leven in Suriname heb doorgebracht, waar geen
Christengemeenschap (gemeente) is, is het niet bij mij
opgekomen dat ik me bij een gemeente als belangstellende en/
of lid kon aanmelden. Ik ben Marga van den Eijnden die ik
onlangs een aantal keren mocht ontmoeten dankbaar dat zij
mij op die mogelijkheid gewezen heeft.

Gina Boer heeft onze gemeente al enkele keren
vertegenwoordigd in de Landelijke Raad. Het bestuur is haar
daar zeer erkentelijk voor.

Op 23 september hebben Annelies en Milange een heerlijke
lunch verzorgt op de Zijldijk. Er was een goede opkomst en we
hebben ervan genoten.

Takenlijst

Bestuur: Voorzitter: Tromp de Vries
Lid/Notulist: Marga van den Eijnden
Lid: Lia Vroonland

Altaargroep: Ria van Amsterdam
Lia Vroonland

Aanschaf Catering: Milange Zee

Bloemen: Gina Boer

Brood: Gina Boer

Bloembakken: Jolande Bresser
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Boodschappen:
Financién:

Gemeentebericht:

Versturen van gem. bericht:
Gemeenteviering kinderen:

Gastvrouwen-rooster:
Gastvrouw:

Kaarsen:

Landelijke Raad:
Ministranten-rooster:
Ministranten:

Muziek:

Onderhoud/techniek:
Planten:

Sacristie:

Secr. Landelijk Bestuur
Seizoentafel:

Strijken:

Verwarming:

Website:

Was:

Zieken:

Lia Vroonland

Interim penningmeester: Josef Altmann
Boekhouding: Tromp de Vries

Kas: Lia Vroonland

Tromp de Vries

Lia Vroonland

Annelies de Wijn en Milange Zee

Ina de Vries

Ina de Vries, Gina Boer, Willemijn van Vliet,
Jolande Bresser, Antoinet ten Broek
Milange Zee

Gina Boer

Charlotte Schouw

Charlotte Schouw, Carien van Westing,
Christine Mundschin, Lia Vroonland
Milange Zee, J.S., Hanna van Egmond
Liederen: J.S.

Josef Altmann

Ria van Amsterdam

Charlotte Schouw, Willemijn van Vliet
Carien van Westing

Jolande Bresser

Ria van Amsterdam, Antoinet ten Broek
Ria van Amsterdam

Tromp de Vries

Gina Boer

Carien van Westing, Lia Vroonland
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Algemene informatie

Geestelijke: Voor de zielzorg zijn de priesters in Den Haag
aanspreekbaar, dit zijn: Mathi van der Duijs (duijs@icloud.com)
en Liga Sujina.

Voor afspraken kunt u per mail contact opnemen met Mathi.
In dringende gevallen kunt u bellen met Carien van Westing,
tel. 06-52342851, waarna er contact wordt geregeld met één
van beide geestelijken.

Postadres: Vestestraat 49, 2312 SW Leiden.

Penningmeester: Tromp de Vries (boekhouder) en Josef
Altmann (Interim Penningmeester).

Bank:  Triodosbank IBAN-nr. NL84 TRIO 0320406113
t.n.v. De Christengemeenschap Leiden.

Uitgave: Dit gemeentebericht verschijnt 4x per jaar.

Kosten: € 27,50 per jaar, waarbij inbegrepen de
toezending van het landelijke tijdschrift ‘In
beweging’, 4 x per jaar.

Redactie: Tromp de Vries, email: trompdevries@casema.nl
Website: Informatie over de gemeente in Leiden en over

de Christengemeenschap, nationaal en internationaal,
vindt u op de website: www.christengemeenschap.nl.

Regelmatige bijdragen en schenkingen van leden en
belangstellenden, in vrijheid gegeven, vormen de enige
financiéle basis voor het bestaan van de gemeente.


http://www.christengemeenschap.nl/

