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Ten	geleide	

Gezondheid	en	geluk:	een	openbaring	en	vervulling	

Een	gezond	en	gelukkig	Nieuwjaar	en	de	beste	wensen!		Het	is	
een	goede	gewoonte	om	elkaar	vanzelfsprekend	kerst	en	
Nieuwjaar	toe	te	wensen	of	een	kaartje	te	sturen.	Elkaar	
vreugde	en	gezondheid	toewensen,	dat	is	nogal	wat.	Want	in	
goede	gezondheid	verkeren	is	namelijk	een	groot	verlangen	
van	ieder	mens.	Het	betekent	ook	niet	automatisch	dat	je	je	
daarbij	gewoon	alleen	maar	lekker	voelt.	Het	is	veel	meer	dan	
dat,	want	stralende	gezondheid	wens	je	de	gehele	mensheid	
toe!	Het	is	een	broederlijk	streven	dat	ons	als	mensheid	in	het	
geheel	aangaat.	“Vrede	op	aarde	onder	de	mensen	die	van	
goede	wil	zijn.”	Ooit	zal	dat	in	vervulling	gaan.	We	zullen	dan	
witte	gewaden	dragen	en	samen	met	de	hiërarchieën	zingen,	
begeleid	door	onze	citers	en	harpen.	Johannes	de	
Apocalypticus	schouwt	dit	toekomstbeeld:	de	144.000	
uitverkorenen	die	in	stralende	gezondheid	en	vreugde	
verkeren.	Zingen	is	sowieso	een	bezigheid	waarbij	al	onze	
cellen	van	het	lichaam	mee	resoneren	in	de	klanken.	Het	is	
zelfs	wetenschappelijk	aantoonbaar	dat	onze	gezondheid	
daarbij	toeneemt.	

De	Engelse	taal	kent	het	woord	‘sound’		en	‘to	be	sound’,	
hetgeen	tweeërlei	betekent.	Sound	betekent	klank	en	‘to	be	
sound’	betekent	gezond	zijn,	dus	in	eenklank	zijn	met	het	
geheel.	Als	mens	zijn	wij	een	woordwezen,	een	schepper	die	
mee	mag	klinken	in	de	schepping.	Wanneer	je	in		harmonie	
met	jezelf	bent,	kun	je	je	ook	harmonieuzer	en	zinvoller	
invoegen	in	het	geheel.	Dat	komt	de	gezondheid	van	de	gehele		

2	



mensheid	ten	goede.			
In	ons	huwelijkssacrament	wordt	een	ideaal	uitgesproken	
wanneer	een	echtpaar	iedere	dag	opnieuw	in	staat	is	om	
elkaar	het	ja-woord	toe	te	spreken.	Met	de	verbindende	kracht	
van	Christus	in	het	huwelijk	wordt	wat	ooit	gescheiden	was	tot	
‘heil	en	geluk’	van	de	gehele	mensheid.	Tot	gezondheid	en	
vreugde	kun	je	wellicht	ook	zeggen.	Een	ja-woord	kun	je	
overigens	ook	tot	jezelf	spreken:	‘ja	zeggen’	tegen	de	
openbaringen	van	je	lot.	‘Ja’	zeggen	tegen	het	werk	dat	je	met	
toewijding	op	aarde	probeert	te	doen.	Een	schepper	van	de	
toekomst	zijn.		
Ook	in	ons	invoegsel	met	Pinksteren	is	er	sprake	van	
gezondheid:	De	dienst	van	de	mensenwijding	als	geïnspireerd	
lovend	woord	en	daad	dat	uit	harten	straalt,	zodat	door	de	
helende	Geest	mensenzielen	gezondheid	blijven	behouden.	
Met	zulke	sacramentele	woorden	krijgt	het	begrip		gezondheid	
een	andere	dimensie.	
Misschien	staan	we	er	wel	eens	bij	stil:	wat	spreek	ik	eigenlijk	
dagelijks?	Wat	voor	een		kwaliteit	hebben	mijn	woorden?	Of,	
wat	zal	eigenlijk	het	eerste	woord	zijn	dat	we	met	Nieuwjaar	
zullen	uitspreken?	Wordt	dat	een	woord	dat	toekomst	in	zich	
draagt?	Een	woord	met	kiemkarakter,	een	‘wording	die	zacht	
in	het	tegenwoordige	doordringt’	zoals	dat	klinkt	in	de	geest	
van	het	epistel	van	Advent?	Een	woord	dat	goede	voornemens	
waarmaakt,	in	wording	is	en	met	vallen	en	opstaan	ernaar	
streeft	om	de	impuls	van	goddelijke	liefde	in	zich	te	dragen?	
Zullen	onze	goede	voornemens	te	verwezenlijken	zijn,	
ongeacht	dat	we	nog	niet	weten	wat	het	leven	zal	mee-
brengen?		Wat	koesteren	we		als	toekomstimpuls	in	onze	
woorden?	Het	antwoord	kan	dan	zijn:	het	leven	zal	het	leren.		
Je	kunt	alleen	maar	je	best	doen	om	je	open	te	stellen	voor	
toekomstimpulsen.	Je	probeert	vanuit	tegenwoordigheid	van	
geest	te	handelen.	Want	als	je	in	harmonie	bent	met	de		
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geestelijke	wereld	laat	je	jezelf	uit	vrije	wil	leiden	door	
impulsen	die	vanuit	de	geest	geboren	willen	worden.	Zodat	je	
levensopdracht	aan	je	geopenbaard	kan	worden,	bestemming	
en	vervulling	krijgt.	Ontstaat	daarbij	dan	een	harmonieuze	
klank	en	geen	dissonant,	dan	kunnen	wij	instemmen	met	de	
lofzang	van	de	engelen.	
Het	woord	‘openbaring’	zegt	overigens	letterlijk	wat	het	
betekent:	iets	dat	geboren	wordt.	Vanuit	het	onzichtbare	komt	
het		te-voor-schijn	in	het	zichtbare.	Het	werpt	zijn	glans	
vooruit	zoals	het	morgenrood	een	zonsopgang	aankondigt:	
een	open-baring.	We	gebruiken	ook	wel	het	Griekse	woord	
Apocalyps	(onthulling)	daarvoor	of	revelatie	in	het	Latijn.	Het	
Latijnse	werkwoord	‘revelatio’	draagt	het	woordje	‘vela’	in	zich	
dat	doekje	betekent	(waarvan	het	Franse	woord	‘voile’	is	
afgeleid).	Het	doekje	dat	iets	verhuld	wordt	weggenomen.	Iets	
dat	afgedekt	is	wordt	zogezegd	‘ont-dekt’.	Wanneer	in	de	
mensenwijdingsdienst	de	kelk	bij	het	offer	onthuld	wordt,	
vindt	een	Apocalyps	plaats:	het	kelkdoekje	wordt	
weggenomen	en	de	pateen	met	hosties	op	het	altaar	gezet.	De	
gouden	kelk	wordt	tijdens	het	offer	geopenbaard.	

Een	voorbeeld	van	de	openbaring	en	vervulling	vinden	we	in	
het	Lukasevangelie,	in	het	verhaal	van	Simeon	en	het	
Jezuskind	(Lukas	2-25-35)	dat	vaak	begin	januari	wordt	
gelezen.	

Rembrandt	schilderde	dit	tafereel	kort	voor	zijn	eigen	sterven	
(ca.1669).	Het	wordt	“de	lofzang	van	Simeon”	genoemd.	Het	
werk	was	nog	niet	af,	maar	het	hoofdmotief	zou	je	zo	kunnen	
omschrijven:	De	oude	Simeon,	vervuld	van	Heilige	Geest	die	
hem	naar	de	tempel	heeft	geleid,	aanschouwt	de	
langverwachte	Messias	als	openbaring	en	levensvervulling.	
Rembrandt	schildert	Simeon	zo	dat	hij	eigenlijk	zijn	handen	wil	
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opheffen	voor	het	dankgebed,	maar	de	indruk	ontstaat	dat	hij	
op	dat	ogenblik	het	jonge	Jezuskind	op	zijn	armen	krijgt	
gelegd.	De	openbaring	van	het	Woord	dat	vlees	is	geworden,	
dat	later	met	het	mysterie	van	Golgotha	de	vervulling	van	het	
menszijn	krijgt.	Simeon	geeft	zich	daaraan	over,	de	spanning	in	
zijn	handen	is	af	te	lezen,	ze	blijven	parallel	aan	elkaar.	
Hetzelfde	gebaar,	maar	dan	verticaal,	maakt	overigens	een	
celebrerend	priester	tijdens	de	verwandeling	van	de	
mensenwijdingsdienst,	waarbij	de	handen	wel	worden	
geheven	en	parallel	voor	de	mond	worden	gehouden.	Daarbij		
wordt	gesproken:	“Verhoor,	O	Vadergod,	dat	door	ons	bidden	
ons	offer	opgenomen	moge	worden.”	Simeon’s	intuïtie	–	dat	
hij	voor	zijn	dood	het	Jezuskind	zou	schouwen	–		wordt	
vervuld.	Uit	zijn	ziel	klinkt	een	lofzang	als	dank	aan	God,	hij	
wordt	aangeraakt	door	de	Heilige	Geest:		

“Nu	kunt	U,	gebieder,	Uw	knecht	laten	heengaan	in	vrede,	
want	mijn	ogen	hebben	de	redding	van	het	stralende	geestlicht	
aanschouwd…”		

Met	het	beeld	van	dit	toekomst	dragende	Christuskind	in	zijn	
ziel	doordringt	hij	bij	zijn	sterven	het	leven	na	de	dood	met	
charisma,	met	vredige	vreugde	uitstraling,	omdat	hij	zijn	
levensvervulling	gevonden	heeft.	Hij	heeft	letterlijk	hiermee	
de	opdracht	in	de	woorden	van	ons	biechtsacrament	van	de	
Christengemeenschap	geleefd:	‘je	gedachten	leren	offeren	en	
de	genade	van	God	leren	ontvangen	zodat	je	vrede	in	je	ziel	
kunt	voelen.	In		het	licht	van	waarheid	en	liefde	laat	hij	het	
oude	leven	op	aarde	los	en	treedt	de	verjonging	van	de	
geestwereld	tegemoet.	De	oude	Simeon	beleeft	de	
openbaring	van	het	Woord,	terwijl	Johannes	de	evangelist	van	
beiden	getuigt,	van	de	openbaring	en	de	vervulling	ervan:	
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‘En	het	Woord	is	vlees	geworden	en	heeft	onder	ons		gewoond.	
En	wij	hebben	Zijn	geestlicht	aanschouwd.	Het	geestlicht		van	
de	eengeboren	Zoon	uit	de	Vader,		vol	van	genade	en	
waarheid.’	(Joh.	1)				
Paul-Philippe	Stevens	

Rondom	de	diensten	
De	Mensenwijdingsdienst		
Deze	dienst	vindt	in	principe	twee	keer	in	de	maand	plaats,	te	
weten	op	een	zondag	en/of	op	een	zaterdag	om	10.30	uur.	In	
verband	met	de	beschikbaarheid	van	een	geestelijke	wordt	er	
soms	van	dit	ritme	afgeweken.	

De	diensten	in	de	Epifanietijd	
Zaterdag	18	januari	2025	
Zondag	26	januari	2025	

De	diensten	in	de	Trinitarische	tijd	I	
Zaterdag	8	februari	2025   	
Zondag	23	februari	2025  	
Zaterdag	8	maart	2025   	

De	diensten	in	de	Lijdenstijd	
Zondag	23	maart	2025 	
Zaterdag	5	april	2025	   	

De	feesttijden	
Kerstmis:	 	 woensdag	25	dec	t/m	zondag	5	januari	
Epifanie	 	 maandag	6	januari	t/m	2	februari	 	
Trinitarische	tijd	I	 zondag	9	februari	t/m	zondag	16	maart	
Lijdenstijd	 	 zondag	23	maart	t/m	zondag	6	april	
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Het	evangelie	in	de	dienst	
Op	de	zaterdagen	waarop	een	Mensenwijdingsdienst	in	Leiden	
plaatsvindt,	wordt	het	evangelie	van	de	komende	zondag	
gelezen.	

Vervolg	(2025)	Kersttijd	
Woe.	01	jan.:	 Johannes	1,	1-18	 De	Proloog	
Do.	02	jan.	t/m	
Zo.	05	jan.:						 Lukas	2:21-40						 Simeon	en	Anna	
	 	
Epifanie	
Ma.	06	jan.:	 	 Mattheüs	2,	1-12	 De	Priesterkoningen		
	 	 	 	 uit	het	morgenland	
Zo.	12	jan.:	 	 Mattheüs	2	,1-12	 	
Zo.	19	jan.:	 	 Lukas	2,	41-52	 De	twaalfjarige	Jezus	in	
	 	 	 	 de	tempel	
Zo.	26	jan.:		 	 Johannes	2,	1-11	 De	bruiloft	te	Kana	
Zo.	02	febr.:	 	 Johannes		5,	1-16	 Genezing	van	de	zieke		
	 	 	 	 bij	Bethesda	

Trinitarische	tijd	I	
Zo.	09	febr.:		 	 Lukas	13,	10-17					 Genezing		van	een		
	 	 	 	 kromgebogen	vrouw				
Zo.	16	febr.:		 	 Johannes	5,	1-18				 Genezing	van	een		
	 	 	 	 langdurig	zieke	
Zo.	23	febr.:				 Lukas	8,	4-18									 De	gelijkenis	van	de		
	 	 	 	 zaaier	
Zo.	02	mrt.:		 	 Lukas	18,	18-34						 (carnavalszondag)	De		
	 	 	 	 rijke	jongeling	
Zo.	09	mrt.:						 Mattheüs	4,	1-11	 De	verzoeking	in	de		
	 	 	 	 woestijn	
Zo.	16	mrt.:						 Mattheüs	17,	1-21	 De	verheerlijking	op	de	

	 	 																									berg.	De	afdaling		
																										7																							van	de	berg.	



Lijdenstijd	
Zo.	23	mrt.:	 	 Lukas	11,	14-36	 Uitdrijving	van		
	 	 	 	 demonen.	Het	teken		
	 	 	 	 van	Jona.	
	 	 	 	 ZDK:	Lukas	18,	31-43	
Zo.	30	mrt.:	 	 Johannes	6,						 Spijziging	van	de	5000.		
	 	 1-15/26-35	 	 Ik	Ben	het	Brood	van		
	 	 	 	 het	Leven.	

Zo.	06	apr.:		 	 Johannes	8,	1-20				 De	overspelige	vrouw.		
	 	 	 	 Ik	Ben	het	Licht	van	de		
	 	 	 	 Wereld.	
(ZDK	=	Zondagsdienst	voor	de	kinderen)	

Gemeenteliederen	

Kersttijd	
Mensenwijdingsdienst:		 	 God	wij	loven	U	
	 	 	 	 	 Geopenbaard	zij	God	
Epifanie	
Zondagsdienst	voor	de	kinderen:	 Hoe	helder	staat	de		 	
	 	 	 	 	 Morgenster	
Mensenwijdingsdienst:		 	 Hij	is	de	ster,	Hij	is	de	zon	
	 	 	 	 	 God	wij	loven	U	
Trinitarische	tijd	I:	
Zondagsdienst	voor	de	kinderen:	 Wij	leren	op	aarde	rond	te	
	 	 	 	 	 gaan		
Mensenwijdingsdienst:		 	 Waardig	is	het	lam	
	 	 	 	 	 God	is	liefde	
Lijdenstijd:	 	 	 	 	
Zondagsdienst	voor	de	kinderen:	 Zaai	nu	uw	zaad	
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Mensenwijdingsdienst:		 	 O	Heer,	Gij	zijt	bereid	
	 	 	 	 	 Uit	God	zijn	wij	geboren	 	

Andere	bijeenkomsten	in	de	kerk	
Gemeenteviering	met	kinderen	
Zondagochtend	om	10.00	uur	(in	principe	één	keer	in	de	
maand).	
De	viering	wordt	gehouden	op	een	zondag	waarop	er	geen	
mensenwijdingsdienst	plaatsvindt.	Zij	is	voor	jong	en	oud	en	
duurt	een	half	uur.	Het	is	een	viering	voor	en	door	
gemeenteleden,	ter	bevordering	van	de	onderlinge	band	en	
bedoeld	om	de	geloofsbeleving	gaande	te	houden	en	zo	
mogelijk	te	versterken.	Rondom	het	Credo,	het	Evangelie	en	
het	‘Onze	Vader’	voegt	eenieder	toe	wat	hij	of	zij	heeft	
meegebracht:	een	verhaal,	een	muziekstuk	op	de	piano	of	de	
gitaar,	een	lied	en/of	een	tekst	ter	overweging.	
Data:	19	januari,	16	februari	en	16	maart.	

Gemeenteviering	met	volwassenen	
Tevens	zal	wanneer	een	geplande	mensenwijdingsdienst	
uitvalt,	geprobeerd	worden	om	een	gemeenteviering	voor	
volwassenen	te	houden.	Deze	gemeenteviering	zal,	zo	
mogelijk,	van	tevoren	worden	aangekondigd	per	mail	of	per	
telefoon.	Ook	zal	het	op	de	website	van	de	
Christengemeenschap	Leiden	worden	vermeld.	In	dit	geval	
vangt	de	gemeenteviering	aan	om	10.30	uur	(op	dezelfde	
aanvangstijd	als	de	mensenwijdingsdienst).	

9	



Mededelingen	

Het	bestuur	is	de	bewindsdrager	voor	zijn	bijdragen	en	de	
geestelijken	Ignaz	Stegeman	en	Mathi	van	der	Duijs	zeer	
erkentelijk	voor	hun	inzet	in	onze	gemeente.	

In	de	koffieruimte	hangen	nu	collages	van	Marianne	
Zwijnenburg,	met	dank	ook	aan	Lia	Vroonland.	Ook	deze	
collages	zijn	te	koop.	Een	zelfgekozen	bedrag	naar	een	goed	
doel	voldoet.	Deze	expositie	zal	tot	ongeveer	het	voorjaar	
worden	gehouden,	waarna	een	nieuwe	expositie	zal	worden	
georganiseerd.	

Er	is	een	tweede	ledenvergadering	gehouden	op	16	november,	
waarin	alle	restpunten	zijn	besproken	en	de	leden	het	bestuur	
decharge	hebben	verleend	voor	de	financiën	van	het	jaar	
2023.	

Er	is	onlangs,	na	een	een	gesprek	met	de	geestelijke	Mathi	van	
der	Duijs,	een	nieuwe	persoon	toegevoegd	aan	de	lijst	met	
belangstellenden,	dit	is	de	heer	K.	E.	Knol.		

Gina	Boer	vertegenwoordigt	onze	gemeente	in	de	Landelijke	
Raad.	Het	bestuur	is	haar	daar	zeer	erkentelijk	voor.		

Takenlijst	
Bestuur:		 	 Voorzitter:	Tromp	de	Vries	
	 	 Lid/Notulist:	Marga	van	den	Eijnden	
	 	 Lid:	Lia	Vroonland	
Altaargroep:	 	 	 Ria	van	Amsterdam	
	 	 	 Lia	Vroonland	
Aanschaf	Catering:	 	 Milange	Zee	
Bloemen:		 	 	 Gina	Boer	
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Brood:	 	 	 Gina	Boer	
Bloembakken:		 	 	 Jolande	Bresser	
Boodschappen:	 	 	 Lia	Vroonland	
Financiën:	 	 	 Interim	penningmeester:	Josef	Altmann	
	 	 	 Boekhouding:	Tromp	de	Vries	
	 	 	 Kas:	Lia	Vroonland	
Gemeentebericht:								 Tromp	de	Vries	
Versturen	van	gem.	bericht:	Lia	Vroonland	
Gemeenteviering	kinderen:	 Annelies	de	Wijn	en	Milange	Zee	
Gastvrouwen-rooster:	 Ina	de	Vries	
Gastvrouw:	 	 	 Ina	de	Vries,	Gina	Boer,	Willemijn	van	Vliet,		
	 	 	 Jolande	Bresser,	Antoinet	ten	Broek	
Kaarsen:	 	 	 Milange	Zee	
Landelijke	Raad:	 	 	 Gina	Boer	
Ministranten-rooster:	 Charlotte	Schouw	
Ministranten:	 	 	 Charlotte	Schouw,	Carien	van	Westing,		 	
	 	 	 Christine	Mundschin,	Lia	Vroonland,	Lida	Vegt	
Muziek:	 	 	 Milange	Zee,	J.S.,	Hanna	van	Egmond	
	 	 	 Liederen:	J.S.	
Onderhoud/techniek:	 Bestuur	
Planten:	 	 	 Ria	van	Amsterdam	
Sacristie:	 	 	 Charlotte	Schouw,	Willemijn	van	Vliet	
Secr.	Landelijk	Bestuur	 Carien	van	Westing	
Seizoentafel:	 	 	 Jolande	Bresser	
Strijken:	 	 	 Ria	van	Amsterdam,	Antoinet	ten	Broek	
Verwarming:	 	 	 Ria	van	Amsterdam	
Website:	 	 	 Tromp	de	Vries	
Was:	 	 	 Gina	Boer	
Zieken:	 	 	 Carien	van	Westing,	Lia	Vroonland	
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Algemene	informatie	

Geestelijke:	Voor	de	zielzorg	zijn	de	priesters	in	Den	Haag	
aanspreekbaar,	dit	zijn:	Mathi	van	der	Duijs	(duijs@icloud.com)	
en	Liga	Sujina.	

Voor	afspraken	kunt	u	per	mail	contact	opnemen	met	Mathi.	
In	dringende	gevallen	kunt	u	bellen	met	Carien	van	Westing,	
tel.	06-52342851,	waarna	er	contact	wordt	geregeld	met	één	
van	beide	geestelijken.	

Postadres:		 Vestestraat	49,	2312	SW	Leiden.	

Penningmeester:		Tromp	de	Vries	(boekhouder)	en	Josef	
Altmann	(Interim	Penningmeester).	

Bank:			 Triodosbank	IBAN-nr.	NL84	TRIO	0320406113																																
	 t.n.v.	De	Christengemeenschap	Leiden.			
Uitgave:	 Dit	gemeentebericht	verschijnt	4x	per	jaar.			
Kosten:			 €	30,-per	jaar,	waarbij	inbegrepen	de		
											 toezending	van	het	landelijke	tijdschrift	‘In		 	
		 beweging’,	4	x	per	jaar.	

Redactie:	Tromp	de	Vries,	email:	trompdevries@casema.nl	

Website:	Informatie	over	de	gemeente	in	Leiden	en	over	
de	Christengemeenschap,	nationaal	en	internationaal,	
vindt	u	op	de	website:	www.christengemeenschap.nl.	

Regelmatige	bijdragen	en	schenkingen	van	leden	en	
belangstellenden,	in	vrijheid	gegeven,	vormen	de	enige	
financiële	basis	voor	het	bestaan	van	de	gemeente.	

http://www.christengemeenschap.nl/

